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Aan de kade staat een oude moeder 

't Grote schip ligt wachtend aan de Kant 

Tranen rollen langs haar bleke wangen 

Want haar zoon moet weg voor 't vaderland 

Dan opeens wordt het signaal gegeven 

Nog een groet en dan klinkt weer de fluit 

Langzaam zet het schip zich in beweging 

Moeders stem klinkt boven alles uit 

  

Refrein:  

Vaarwel m'n jongen, 'k denk steeds aan jou 

Als je aan wal komt, schrijf mij dan gauw 

Het afscheid nemen dat valt me zwaar 

Maar 't kan niet anders dus ga nu maar 

's Nachts als ik slapen ga dan zal ik van je dromen 

Dat jij weer vlug bij mij behouden thuis zult komen 

Vaarwel m'n jongen hou je maar taai 

Zal ik j'ooit weerzien hier aan de kaai ? 

  

Verder gaat het schip nu uit de haven 

't Merendeel van 't volk is heengegaan 

Zij alleen blijft turen in de verte 

Zij alleen blijft aan de kade staan 

Eind'lijk is het schip geheel verdwenen 

Maar zij merkt het niet in haar verdriet 

Blijft maar met haar zakdoek staan te wuiven 

Hopend dat hij haar van verre ziet 

  

Refrein 

 


